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Een race tegen de klok

Hoewel er begin 2015 nog sprake was van 
een afname van het aantal asielaanvragen 
zag ons land in juni een plotse stijging van 
het aantal asielaanvragen. Een hele reeks 
acties werd ondernomen, opdat iedereen 
die in ons land aankwam, ook opvang kreeg.

Van mei tot juli: activering bufferplaatsen
Begin mei beslist Fedasil om haar buf-
fercapaciteit in gebruik te nemen. Deze 
2.000 bufferplaatsen staan leeg, maar kun-
nen op korte tijd operationeel worden ge-
maakt om flexibel te kunnen reageren op 
veranderingen in de instroom.

6 augustus: Ministerraad besluit kazer-
nes te openen 
Al snel blijken de bufferplaatsen niet ge-
noeg. In samenwerking met Defensie, gaat 
Fedasil op zoek naar leegstaande kazer-
nes en gebouwen om asielzoekers in op 
te vangen. Nieuwe centra openen in: Hols-
beek, Sint-Pieters-Woluwe, Doornik, Sint-
Niklaas, Houthalen-Helchteren, Vilvoorde, 
Bého, Barvaux. Een maatregel die goed is 
voor 2.500 plaatsen.

14 augustus: mobiele woonunits in de 
bestaande opvangcentra 
Omdat het wachten is op de opening van 
de kazernes, moet Fedasil andere oplos-
singen zoeken. In de federale opvangcen-
tra worden mobiele woonunits van het le-
ger geïnstalleerd. Op die manier kunnen 
nog eens 900 personen extra opgevangen 
worden.

28 augustus: opnieuw uitbreiding van 
het aantal plaatsen 
Eind augustus beslist de Ministerraad om 
nog 6.600 bijkomende opvangplaatsen 
voor asielzoekers te openen. Het gaat om 
3.000 plaatsen in het bestaande opvang-
netwerk van Fedasil en de partners (kazer-
ne van Elsenborn, lokale opvanginitiatieven 
van de OCMW’s), 2.000 plaatsen via een 
overheidsopdracht (externe dienstverle-
ners) en 1.600 noodopvangplaatsen via 
Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis. 

11 september: Francken vraagt nog 
8.000 extra plaatsen
Met de aankondiging van nog 8.000 extra 
opvangplaatsen zal het opvangnetwerk 
van Fedasil en de partners tegen eind 
2015 om en bij de 36.000 plaatsen tel-
len: meer dan een verdubbeling in enkele 
maanden tijd. 

De uitbreidingen in het opvangnetwerk 
gingen gepaard met heel wat nieuwe jobs 
bij Fedasil en de partners. Fedasil publi-
ceerde sinds begin juli al 260 vacatures, 
vooral voor tijdelijke jobs in de centra. 
Meer info op www.fedasil.be/jobs 

Door de druk op het opvangnetwerk moet Fedasil voortdurend op zoek naar 
nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers. De capaciteit zal zo van 16.200 
plaatsen (begin juli) naar meer dan 36.000 plaatsen evolueren tegen eind 2015.



Beste buurtbewoner,

We kunnen en willen deze nieuwsbrief niet anders starten dan met een “dankjewel”! Dank 
voor de warmte waarmee jullie hulp aanboden als vrijwilliger, dank voor de grote hoeveel-
heid kleding die we kregen, dank voor het begrip en de steun. Weten dat zoveel mensen 
onze bewoners en personeel steunen, geeft ons de kracht om de opvang en begeleiding van 
de asielzoekers in deze moeilijke tijden vol energie en efficiëntie voort te zetten.

Verderop leest u meer over de grote toestroom van asielzoekers en op de oplossingen die 
Fedasil hiervoor zocht. We brengen ook het verslag van Dene Van Wyk. Deze Zuid-Afrikaanse 
stagiair biedt ons – haast letterlijk - een blik op het leven in de schoenen van een vluchteling. 

Momenteel focussen we vooral op een goed onthaal en de kwalitatieve begeleiding van 
alle asielzoekers in het centrum. Hierdoor zijn er iets minder activiteiten voor de buurt 
dan gewoonlijk. We houden er ons echter graag aan om het jaar af te sluiten met een 
grote kerstdrink. De precieze datum en uur vindt u binnenkort terug op onze website 
www.fedasil.be/broechem 

We kijken ernaar uit om u dan te ontmoeten en wensen u in afwachting een prachtig najaar!

Marijke Serneels, Diensthoofd begeleiding OC Broechem

Voorwoord  Telex

Bedankt!

We bedanken nogmaals de vrijwilligers die 

in de periode van 18 tot 24 augustus hun 

agenda omgooiden om ons bij te staan. 

Op minder dan 10 dagen tijd verwelkom-

den we, mede dankzij hun steun, meer dan 

92 extra asielzoekers. Wereld-Delen, scouts 

32ste-48ste van Mortsel, vrienden & familie 

van collega’s en van het vaste vrijwilligers-

team stoomden in recordtempo alles klaar 

om alle nieuwkomers te onthalen. 

Vrijwilligers

Ondanks de beste wil en dankbaarheid 

voor alle mails, konden we door de grote 

drukte nog geen contact opnemen met alle 

kandidaat-vrijwilligers. We nemen zeer bin-

nenkort verder contact op met alle mogelij-

ke helpende handen. Indien u eind novem-

ber nog niets gehoord heeft van ons, mag 

u altijd opnieuw contact opnemen via info.

broechem@fedasil.be. 

Gezocht

Het centrum zoekt nog: reiskoffers en-

tassen, schoenen vanaf maat 39, fietsen en 

materiaal om fietsen te repareren. U kan het 

materiaal 7/7d, 24/24u binnenbrengen in 

het opvangcentrum

Kerstdrink

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we alle 

buurtbewoners, klasgenootjes en voogden 

van onze bewoners graag uit voor een kerst-

drink met bijhorende animatie. Meer infor-

matie vindt u binnenkort op onze website 

www.fedasil.be/broechem

In iemands schoenen staan

“Ik reisde door 7 lan-
den om vanuit Afghanistan mijn weg naar 
Belgie te vinden. Ik leefde 3 dagen in de 
jungle, wandelde 3 dagen door Turkije en 
bracht 24u door in een container op zee. 
Ik droeg de voorbije maanden meer dan 
20 paar schoenen. Ofwel raakte ik ze kwijt 
ofwel gingen ze kapot van al het stappen. 
Dat weerhield me niet om door te zetten. 
Soms had ik het geluk een nieuw paar 
schoenen te vinden die iemand vóór mij 
kwijtgeraakt moet zijn. Het was geen een-
voudige weg, ik zag veel dode mensen en 
was vaak erg bang. 

“ We beloofden elkaar om altijd in Syrie te 
blijven, het land waar we geboren en op-
gegroeid waren. We werden het gewoon 
om bij het geluid van bommen zo snel 
mogelijk naar de kelder te lopen. We zaten 
meer dan anderhalve maand ingesloten 
en afgesloten van alle voedselvoorzienin-
gen. Er was geen water, maximaal 5u elec-
triciteit per dag en we moesten dagelijks 

aanschuiven voor een brood. 
Toen de meest nabije stad gebombar-
deerd werd, beseften we dat we al te veel 
verloren hadden en moesten vertrekken. 
We vertrokken overdag over de enige vrije 
route en moesten door de woestijn reizen. 
Het was heel moeilijk om alles achter te la-
ten maar we zijn blij dat we ons nu geen 
zorgen meer moeten maken over de vol-
gende bom.” 

 “Het koste me 5 maanden om van Soma-
lie tot hier te komen. De 7 dagen door de 
woestijn waren het zwaarst: de slangen, de 
hitte overdag en ondraaglijk koude nach-
ten. We deden heel het stuk te voet tot we 
met meer dan 700 personen op een boot 
stapten. Toen de motor stuk raakte was ik 
enorm bang omdat ik enkel maar water om 
me heen zag. Ik heb vaak getwijfeld of het 
wel de juiste beslissing was om mijn land 
te verlaten. Pas in het opvangcentrum rea-
liseerde ik me dat dit mijn enige kans is op 
een betere toekomst.”

Kleren maken de man. En diens schoenen... die plaatsen ons in het leven 
van die persoon. Déne, onze Zuid-Afrikaanse stagiaire, laat drie paar schoe-
nen de reisweg en het verhaal van zijn dragers, drie van onze bewoners, 
vertellen. Telkens stelde zij twee vragen: Waar hebben deze schoenen al 
gewandeld? En welke moeilijkheden zijn ze tegengekomen?

Waar heeft een asielzoeker recht op?

Asielzoekers hebben recht op materiële 
hulp voor de duur van hun asielaanvraag, 
de zogenaamde “bed-bad-brood”. Het 
gaat om de basisbehoeften: een slaap-
plaats, maaltijden, sanitaire voorzienin-
gen en kledij. Fedasil organiseert die 
materiële hulp in collectieve centra (van 
Fedasil, Rode Kruis of Croix-Rouge) of 
in individuele woningen die worden be-
heerd door een OCMW of een ngo.

Asielzoekers krijgen geen financiële 
steun. Wel krijgen ze - naast onderdak, 
eten, medische verzorging – 7,4 euro zak-
geld per week (per volwassene). De be-

woners kun-
nen ook een 
beperkt be-
drag krijgen 
in ruil voor 
klusjes die 
ze uitvoe-
ren in het 
opvangcen-
trum (poet-
sen, maaltijden bedelen, enz.). 
Asielzoekers mogen niet werken, behal-
ve indien ze na 6 maand nog geen uit-
spraak hebben gekregen over hun asiel-
aanvraag.


